Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, 1e kwartaal 2026

Inv helh slo- vany een geleende kivibbe

In het stro van een geleende kribbe,

uit een maagd en door de Geest van God
kwam de Redder als een kind op aarde

om te delen in ons mensenlot.

Maar het licht brak door en een engelenkoor
heeft aan herders het geheim verteld:

van de hoogste troon kwam Gods eigen Zoon
als een teken van Immanuél.

Deze Koning werd een vriend van zondaars
als een dienaar in Zijn Vaders hand

vol van kracht, door de Geest geheiligd

en door medelijden overmand.

Hij ging mijn weg en Hij leed mijn pijn,

zelfs mijn vreugde kent Hij wonderwel.

Zijn rechtvaardigheid leert mij trouw te zijn
daarom volg ik mijn Immanuél.

Nu wordt Hij geéerd als hoogste Koning
heeft zijn kroon verkregen door een kruis
en bereidt voor ons een nieuwe woning,
brengt ons eenmaal naar het Vaderhuis.
Als Hij komen zal met bazuingeschal

om te heersen over dood en hel

en dan ons, zijn bruid, in zijn armen sluit
als de bruidegom Immanuél.

Elly Zuiderveld - uit: Engelen zijn overal




Kerkdiensten en collecten
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Nieuwjaarsdag
Ds. M. Kasbergen

Ds. M. van Campen - Ede
Ds. H.G. van der Ziel - Waarder

Ds. M. Kasbergen
Bediening Heilige Doop
Ds. J. Zoutendijk - Utrecht

Ds. M. Kasbergen
(Her-)bevestiging ambtsdragers
Ds. W.J. Westland - Katwijk aan Zee

Ds. B.M. van den Bosch - Benthuizen
Ds. M. Kasbergen

Ds. M. Kasbergen
Jeugddienst
Ds. R.W. van Mourik - Alblasserdam

Ds P. Vermaat - Veenendaal
Ds. M. Kasbergen

Ds. M. Kasbergen
Ds. G.M. van Meijeren - Zeist

Ds. T.W. van Bennekom - Goes
Ds. M. van Dalen - Haaften

Ds. M. Kasbergen
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. H.J. Lam - Moordrecht

Ds. M. Kasbergen

Viering Heilig Avondmaal

Ds. M. Kasbergen

Viering en dankzegging Heilig Avondmaal

Biddag
Ds. M. Kasbergen
Ds. M. Kasbergen

Ds. F. Wijnhorst - Ermelo
Ds. P. Nobel - Noordwijk

Ds. M. Kasbergen
Ds. E. de Mots - Ridderkerk

Ds. M. Kasbergen
Ds. T.L.J. Bos - Waddinxveen

N

N

. Kerk en Eredienst
. Diaconie
. Onderhoud gebouwen

. Kerk en Eredienst

2. HGJB

N =

N =

-

. Onderhoud gebouwen

. Kerk en Eredienst
. Voedselbank Montfoort/Linschoten
. Onderhoud gebouwen

. Bijstand Pastoraat
. Diaconie
. Energiekosten

. Kerk en Eredienst
. Gevangenenzorg
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2. St. Eleos

-
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. Plaatselijke Evangelisatie

2. Project 10.27 (GZB)
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De achterste kolommen geven met een letter aan of een collecte voor de diaconie is of voor de kerkvoogdij.

Wellicht is dit handig bij het overmaken van uw collecten. Hieronder vindt u de rekeningnummers

Kerkrentmeesters:

Diaconie:

Hervormde Gemeente Linschoten

NL60 RABO 0336 3018 55

Diaconie Hervormde Gemeente Linschoten

NL11 RABO 0336 3063 26



Verjaardagskalender

In het eerste kwartaal hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te gedenken. Stuurt
U hen een kasartje?

De verjaardagskalender is alleen beschikbaar in de fysieke versie of op de kerkapp. Wilt u
een exemplaar ontvangen? Stuur dan een mailtje naar kerkklanken@nervormdlinschotennl

Namens de lezers van de KerkKlanken hartelijk gefeliciteerd met uw

verjaardag. ¥ij wensen u Gods zegen toe in het nieuwe jaar dat voor
u ligt.




Nieuws vanuit de kerkenraad

We zijn als kerkenraad dankbaar voor het vele werk dat binnen de gemeente plaatsvindt. Het is ons gebed dat
dit alles mag bijdragen aan de groei van ons persoonlijk geloof en ons omzien naar elkaar.

Beste leden van onze gemeente,

Als deze editie van KerkKlanken uitkomt, ligt Kerst inmiddels weer vlak achter ons en ligt een nieuw jaar
voor ons. Wat dit jaar 2026 ons zal brengen, is grotendeels onbekend. De toestand in de wereld, ver weg
en dichtbij, kan ons zorgen baren. Het toneel van deze wereld vertoont een grillig karakter. De oorlog in
Gaza is dan wel voorbij, maar het vervolg hoe alles gaat verlopen in het Midden-Oosten is nog
onvoorspelbaar. De oorlog tussen Oekraine en Rusland is al bijna vier jaar aan de gang en in Midden-Afrika
zijn de problemen niet minder. Misschien vraagt u of jij zich af: Hoe lang zal het hier nog vrede zijn? En hoe
lang kunnen we nog in vrijheid ons geloof leven? Wij weten het niet. Wat we wél weten is dat het God niet
uit de hand loopt en dat Hij ons in de verkondiging de weg wijst die wij mogen én moeten gaan. Met Kerst
kijken we terug op hoe God in Christus incarneerde naar deze wereld. Zijn toekomst is zeker en eindeloos
goed. Onderstaande regels geven een goed advies om het nieuwe jaar téch met vertrouwen in te gaan:

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis
heeft het niet in haar macht gekregen.

Ik zei tot de man die stond bij de ingang van het Johanggs 1:5

jaar: "Geef mij een licht opdat ik veilig het
onbekende tegemoet kan treden".

En hij antwoordde: "Ga de duisternis in en leg je
hand in de hand van God; dat is beter voor je dan
licht en veiliger dan een bekende weg".

(Her-)bevestiging en afscheid ambtsdragers/kerkrentmeester D.V. 18 januari

Verheugd zijn we als kerkenraad (en ik neem aan ook u als gemeenteleden:) dat de

. vacatures in de kerkenraad weer vervuld mochten worden. Broeder Cor de Vries
heeft het ambt van ouderling-kerkrentmeester mogen aanvaarden evenals broeder

. Jesse Verhoeff het ambt van jeugddiaken. De broeders Corné Oppelaar (ouderling-
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kerkrentmeester), Rob van Butselaar (kerkrentmeester) en Dirk Zuijderduijn
(ouderling-scriba) hebben te kennen gegeven zich voor een volgende termijn
beschikbaar te stellen binnen de kerkenraad of het college van kerkrentmeesters.
We moeten helaas afscheid nemen van de broeders Theo van Vliet (jeugddiaken) en
Marco van der Veen (ouderling-kerkrentmeester). Met diverse weloverwogen
redenen hebben zij moeten besluiten hun ambt neer te leggen.

In de morgendienst van D.V. 18 januari 2026 zullen de desbetreffende broeders
(her-)bevestigd worden en zal er ook afscheid worden genomen van
bovengenoemde broeders. We wensen alle broeders Gods zegen in het ambt of in
het College van kerkrentmeesters. De van ons scheidende broeders danken we voor
hun werkzaamheden binnen onze gemeente de afgelopen periode, en wensen hen




de zegen van God toe voor de toekomst samen met hun gezinsleden welke hen ook
hebben bijgestaan in de achterliggende periode.

Update met betrekking tot actualisering van het beleidsplan

Als kerkenraad zijn we inmiddels enige tijd bezig met het actualiseren van het nieuwe beleidsplan. Daarbij
kwamen of komen alle onderdelen van ons gemeente-zijn langs. Denk daarbij aan de identiteit van onze
gemeente, zending, jeugdwerk, pastoraat, evangelisatie, enz. Diverse commissies die verantwoordelijk zijn
voor zo’n aspect, zijn ook uitgenodigd om daarover hun inbreng en visie te delen met de kerkenraad.

Een belangrijk onderdeel is het hoofdstuk over de invulling van de eredienst en liturgie. Aan dat onderdeel
hebben we de nodige tijd besteed tijdens onze bezinningsdag in september. Inmiddels zijn we zover dat
onze beleidsvoornemens op dat gebied bekend zijn.

Hierover willen we u alvast als gemeente horen tijdens de gemeenteavond van D.V. 14 januari 2026.
Later volgt er dan nog een gemeenteavond over het gehele concept-beleidsplan. De beoogde datum
hiervoor is inmiddels gereserveerd, te weten 6 mei 2026. Beide gemeenteavonden zijn bedoeld om uw
reacties te horen. Zo kunnen we u meenemen in het proces, en waar nodig ook het nieuwe beleid op
bepaalde punten bijstellen als daar aanleiding toe is. Pas daarna kan de kerkenraad het beleidsplan definitief
vaststellen.

Punten die blijvend van belang zijn
Eerst benoemen we hieronder een aantal punten die zowel in het huidige als nieuwe beleidsplan van belang
zijn.

e Bijbelgetrouwe en actuele prediking

De prediking is erop gericht om het Woord van God betekenisvol te laten zijn in de realiteit van het dagelijks
leven. De belangrijkste opdracht van de kerk is de verkondiging dat Jezus Christus Heere is en er bij Hem heil
te vinden is voor tijd en eeuwigheid. Daarbij is het vinden van aansluiting bij de actualiteit en wat de
gemeente, ouderen, jongeren, jonge gezinnen en alleengaanden beweegt, van groot belang. Begrijpelijk en
eigentijds taalgebruik, aandacht voor kinderen door middel van een aansprekend voorbeeld en actuele
leerdiensten zijn daarbij belangrijk. In de leerdiensten helpen de gereformeerde belijdenisgeschriften om de
weg te vinden in het Woord, verwoorden ze het geloof in onze Heere en Heiland en houden de gemeente op
koers. Uitgangspunt is twaalf leerdiensten per jaar, waarvan er ten minste acht worden ingevuld aan de
hand van de gereformeerde belijdenissengeschriften. Doelstelling is om de waardevolle inhoud van deze
belijdenissen te ontdekken en bij te laten dragen aan verdieping van ons inzicht in Gods wil voor het leven
van Zijn Kerk.

e Primaat van de psalmen en ruimte voor liederen

In onze eredienst zingen we in de eerste plaats psalmen. Daarnaast is er sinds 2014 ruimte voor het zingen
van twee andere liederen in de reguliere eredienst. Die ruimte blijft er ook in de toekomst.

Dat betekent dat in reguliere erediensten de verhouding tussen psalmen en liederen twee-derde en een-
derde is (en blijft).

Deze verhouding is ook van toepassing in de volgende bijzondere diensten:

- Opening winterwerk

- Markering overgang naar middelbaar onderwijs en catechese

- Intrededienst en afscheidsdienst predikant

- Bevestiging van ambtsdragers

- Bediening Heilige doop

- Bediening Heilig avondmaal

- Oudejaarsdienst

- Nieuwjaarsdienst

- Eeuwigheidszondag

In de volgende bijzondere diensten is en blijft er meer ruimte voor liederen (twee-derde liederen, een-derde
psalmen in plaats van twee-derde psalmen en een-derde liederen):
- Openbare geloofsbelijdenis




- Dienst van kerk en school

- Middagdiensten op bid- en dankdag
- Dienst met en voor anders begaafden
- Afsluiting Tentdagen

- Huwelijksdienst

- Rouwdienst

e Voornemens rond liturgie

In dit artikel vindt u vervolgens de hoofdlijnen van de beleidsvoornemens rond de eredienst en liturgie, in
het bijzonder rond ons zingen en de begeleiding daarvan. We beschrijven enerzijds wijzigingen, anderzijds
ook keuzes om bepaalde zaken niet te veranderen. Tijdens de gemeenteavond zullen we nog dieper ingaan
op de achtergronden, beweegredenen en de samenhang ervan.

Kinderbijbelgroep

Een eerste wijziging betreft de inmiddels ingevoerde Kinderbijbelgroep. Om de week verlaten kinderen uit
groep 1 t/m 6 de kerkdienst om parallel op hun eigen niveau bijbels onderwijs te ontvangen. Om de
kinderen in de kerkdienst niet over het hoofd te zien, willen we regelmatig een psalm of lied zingen dat op
hen is afgestemd (kinderlied). Het psalm- of liedvers dat maandelijks geleerd wordt, wordt aan het eind van
de maand als ‘aanvangspsalm’ in de ochtenddienst gezongen. In de overige diensten kan een kinderlied ook
ergens anders een plek krijgen (voor het moment dat de kinderen van de kinderbijbelgroep naar de Wingerd
gaan).

Psalmberijming

Voor wat betreft de psalmen hebben we tot op heden altijd gezongen uit de oude psalmberijming van 1773.
Soms werd een psalm in een nieuwere berijming gezongen uit de bundel ‘Op Toonhoogte’ wat dan telde als
een lied.

Met het voortschrijden van de tijd constateren we dat woorden en formuleringen in de oude berijming
steeds verder af komen te staan van ons huidig taalgebruik. Er zijn dan ook nogal wat psalmen met
versregels waarvan jongeren (maar ook steeds meer ouderen) niet meer weten wat we eigenlijk zingen.
Deze taalbarriere kan het willen zingen van psalmen in de weg gaan staan. Anderzijds zijn er ook veel
psalmverzen in de oude berijming die zo bekend en vertrouwd zijn, dat we die ook niet willen missen.
Daarbij speelt mee dat veel mensen psalmverzen uit hun hoofd kennen en deze berijming tot taal van het
hart is geworden. Denk daarbij ook aan gemeenteleden op hoge leeftijd die wellicht nauwelijks meer
kunnen lezen, maar deze nog wel mee kunnen zingen.

Daarom willen we juist met het oog op de jongere generatie(s) naast de oude berijming ook één psalm in
een andere psalmberijming gaan zingen. Daarbij denken we vooral aan psalmverzen die in de oude
berijming moeilijk verstaanbaar zijn geworden. Waarbij we vertrouwde psalmverzen die geen vervreemding
oproepen in de oude berijming willen blijven zingen. Op het moment dat we een psalm in een nieuwe
berijming zingen, dan zingen we een psalm in de oude berijming minder.

In de afweging van verschillende alternatieven, zijn we voornemens om gebruik te gaan maken van de
Klassiek Eigentijdse Psalmberijming (KEP) die in de maak is via het IKC, en waarvan inmiddels 30 berijmingen
gebundeld beschikbaar zijn. Een aantal exemplaren hiervan zullen ook tijdens de gemeenteavond
beschikbaar zijn. De psalmberijmingen kunt u ook vinden via zingenuitdebron.nl.

Deze berijming volgt de Bijbeltekst van de Psalmen dicht op de voet, wat de eerste en belangrijkste
voorwaarde is. Daarnaast is zij door het gebruik van eigentijdse taal goed begrijpelijk, is poétisch en ritmisch
van hoge kwaliteit, en sluit wat verwoording betreft goed aan bij de Herziene Statenvertaling.

Met de invoering hiervan willen we niet wachten tot het beleidsplan is afgerond. Op basis van de reacties
tijdens de gemeenteavond kan de kerkenraad definitief besluiten hoe we deze nieuwe psalmberijming gaan
beproeven.




Het woord beproeven is voor ons van wezenlijk belang. Daarin speelt ervaring een belangrijke rol. Wat doet
deze psalmberijming wanneer we daaruit zingen? Helpt het ons in het verwoorden en zingen van onze lof,
dank, zorg, verdriet, klacht voor en tot de HEERE? Hoe is deze berijming gaan leven in de gemeente?

In 2028 willen we het gebruik hiervan evalueren. Daarbij vinden we het draagvlak in de breedte van de
gemeente van groot belang. Daarnaast kijken we ook naar de voortgang van de KEP-berijming en de mate
waarin vergelijkbare gemeenten binnen kerkelijk Nederland deze psalmberijming aanvaarden. Op basis
daarvan wordt bepaald hoe verder te gaan en of we het aantal psalmen dat we in deze nieuwe berijming
zingen uitbreiden naar twee.

Liedbundel

Wat liederen betreft gebruiken we nu de HGJB-bundel Op Toonhoogte (editie 2015). Deze bundel bevat een
brede selectie van liederen uit meerdere bundels. De liederen hieruit gebruiken we voor zover ze voldoen
aan de eerder gestelde criteria rond bijbelgetrouwheid, in aansluiting bij de identiteit van onze gemeente en
bijvoorbeeld muzikale uitvoerbaarheid.

Uit het vorige beleidsplan stond nog de afweging open of Op Toonhoogte op enig moment vervangen zou
worden door de bundel Weerklank, die inmiddels in veel andere vergelijkbare Hervormde gemeenten
gebruikt wordt naast de Psalmen. Op Toonhoogte is echter inmiddels zo ingeburgerd in onze gemeente, dat
vervanging door Weerklank voor een aanzienlijk deel van de gemeente als een achteruitgang gezien zou
worden, met name wat het hedendaagse christelijke lied betreft.

Daarmee wordt de bundel Op Toonhoogte niet vervangen door Weerklank. In diensten waar een papieren
liturgie gebruikt wordt, kan eventueel wel ook een lied uit Weerklank gebruikt worden.

Met de afweging uit welke liedbundel we zingen, verscheen bij de HGJB een nieuwe editie van Op
Toonhoogte (editie 2025). Deze uitgave is herkenbaar aan de psalmberijmingen en aan de mooie combinatie
van klassieke en hedendaagse liederen. Ook nieuwe en geliefde liederen zijn opgenomen in de editie van
2025. Wij verwachten dat deze uitgave zodoende liederen aanreikt voor jong en oud, om samen te zingen
tot Gods eer. In 2026 willen we deze editie van 2025 aanschaffen.

Begeleiding van de samenzang

Een zekere ingetogenheid in de begeleiding van de gemeentezang past bij onze gereformeerde traditie.
Voor de reguliere erediensten is het uitgangspunt dat de psalmen en andere liederen worden begeleid op
het orgel. Wanneer een specifiek lied zich minder leent voor orgelbegeleiding kan dit zo nodig ook op de
piano worden begeleid. Omdat het moeilijker wordt om organisten te vinden, kan het een enkele keer
voorkomen dat we in een reguliere dienst pianobegeleiding hebben, zo mogelijk met een aanvullend
instrument. Voor een aantal bijzondere diensten is pianobegeleiding juist passend, namelijk bij
jeugddiensten, de Tentdienst, de scholendienst en de zangdiensten op 2¢ feestdagen.
In de eredienst is het de gemeente als geheel die zingt, en daarmee antwoordt op het voorafgaande
onderdeel van de liturgie. Het concept van een “muziekband” zoals in evangelische kringen gebruikelijk
vinden we in een gereformeerde eredienst niet passend.
Er is een aantal uitzonderingen voor de volgende bijzondere diensten:
- Afsluiting Tentdagen. Een aantal musici met zangers (die meezingen met de gemeente) is en blijft
van toepassing. Omdat deze dienst buiten plaatsvindt, is deze extra ondersteuning van de
samenzang ondersteunend en in lijn met de invulling van de Tentdagen zelf.

- Jeugddiensten. Met het oog op onze jongeren is het in jeugddiensten ook mogelijk als van de
betreffende doelgroep (JV of tieners) enkelen meezingen met een microfoon. Waarbij de muzikale
begeleiding met piano en aanvullende instrumenten is.

- Evenzo zouden in een belijdenisdienst enkelen van de belijdenisgroep met microfoon mee kunnen
zingen als zij dat zouden willen (incl. aanvullende instrumenten).

- 0ok in de zangdiensten op 2¢ Kerstdag, Paasdag en Pinksterdag is dit mogelijk, omdat dit geen
ambtelijke erediensten zijn en daarom een vrijere invulling kennen.




Voor deze bijzondere diensten is er ruimte voor begeleiding met verschillende, passende instrumenten.
Daaronder vallen snaar- en blaasinstrumenten, en een cajon als percussie-instrument.

We staan ook positief tegenover het opnieuw introduceren van ‘Zingen na de (morgen)dienst’, met een
nader te bepalen frequentie.

e Overige punten met betrekking tot liturgie

Dienst der offeranden

Sinds coronatijd worden de gaven van de gemeente ingezameld bij de uitgang. Dit had praktische redenen in
verband met ‘contact’. Sindsdien is dit zo gebleven. Bij de bezinning op liturgie kwam het collecteren
opnieuw aan de orde. De inzameling van gaven is een wezenlijk onderdeel van de liturgie. Tegenover het
principiéle liturgische aspect staan praktische aspecten, zoals het feit dat veel mensen inmiddels digitaal
geven. Recent hebben we hierover het volgende voorgenomen. In avondmaalsdiensten en op bid- en
dankdag wanneer ons geven uit dankbaarheid het meest wezenlijk is, zullen we weer fysiek collecteren in de
dienst (na het dankgebed). Ook willen we de collecten voortaan gaan aankondigen kort voorafgaand aan de
collecte zelf.

Onze Vader

Begin volgend jaar willen we n.a.v. enkele verzoeken daartoe, nog nadenken over het eventueel gezamenlijk
hardop meebidden van het Onze Vader, op het moment dat de (gast)predikant het Onze Vader betrekt in
zijn gebed.

e Totslot

We hopen u op deze wijze voldoende geinformeerd te hebben met het oog op de gemeenteavond en het
vervolg van onze bezinning op het beleidsplan. En wellicht tot ziens op 14 januari, om hierover verder in
gesprek te gaan.

Een jaarwisseling zet altijd weer aan tot terugkijken en vooruitkijken. Terugkijkend naar het afgelopen jaar denken
we aan de velen die hun talenten en tijd ingezet hebben voor het vele werk in de kerk en de gemeente. Sommige

taken die gedaan werden zijn zichtbaar, maar veel taken zijn veel minder zichtbaar. Voor al die bijdragen aan de
voortgang van het werk in de gemeente Gods die te Linschoten is, zeggen we u en jou heel hartelijk dank.

Namens de kerkenraad wensen we u en jou allemaal van
harte een gezegend nieuw jaar toe. We hopen en bidden
dat u en jij allen dicht bij de Heere zult gaan en dat we met
elkaar mogen groeien in geloof om van daaruit getuigen te

mogen zijn van de Hoop die in ons is. p -
U, Heer, bent onze schuilplaats in gevaren,

Een hartelijke groet namens de kerkenraad, al generaties lang, al vele jaren.

Nog voor de eerste berg verrees op aarde,
ja, lang voordat U deze wereld baarde,
was U er al, U, God, die eeuwig bent,

die geen begin en ook geen einde kent.

Dirk Zuijderduijn, scriba




Nieuws vanuit de diaconie

Diaconale collectes in onze gemeente

Als gemeente van Christus volgen we Hem na. Zijn oproep om onze naaste lief te hebben
als onszelf, is daarin een belangrijk element en kunnen we in het geven van onze gaven
(in tijd en geld) zichtbaar maken.

De afgelopen jaren zijn de opbrengsten van de diaconie collectes gedaald. Dit roept de
vraag op, waarom ons dit als gemeente overkomt. Zijn we onze naaste uit het oog
verloren? Of hebben we ons geld gegeven aan de verbouwing van De Wingerd? Als
diaconie willen we u vragen hier eens over na te denken.

De diaconie steunt doelen in de directe omgeving van onze kerk, in Nederland en in de
wereld. Soms via een doelcollecte (de GZB bijvoorbeeld) en soms met een collecte voor
de diaconie zelf. De doelcollectes worden sinds dit jaar kort toegelicht in de eredienst,
zodat u weet waarom dat een relevant doel is.

Collectes voor de diaconie zijn misschien minder duidelijk. Want wat doet de diaconie in
onze gemeente eigenlijk met deze collecte-opbrengsten? Daarom volgt hierna kort een
aantal punten: het geld is bestemd voor doelen in onze gemeente, zoals het ouderen-
jongeren diner, een aardigheidje voor ouderen in de gemeente of bij de dienst voor
anders begaafden.

Daarnaast is het ook bestemd voor hulp aan gemeenteleden die dat nodig hebben.
Daarover wordt in verband met privacy meestal niets bekend gemaakt, maar ook
daarvoor zijn middelen beschikbaar. Eventuele gelden die overblijven in een jaar, worden
verdeeld onder goede doelen. Kortom: de collectes voor diaconie zijn bestemd voor onze
naaste.

Mogen we u vragen te overwegen hoe en wat u hieraan kunt bijdragen? Heeft u verdere
vragen over de collectes en de bestedingen,
voelt u zich dan vrij om een van de diakenen
even te vragen.

Ditzelfde geldt voor situaties waar
u ondersteuning nodig heeft, als kerk zijn we
er voor elkaar!

Een hartelijke groet van de diaconie




Nieuws van de evangelisatiecommissie

Alpha 2025: Een terugblik

Rond het begin van 2025 kwamen we met de kerken uit Montfoort en Linschoten bij elkaar. We deelden een
vurig verlangen om een Alpha-cursus te organiseren. Niet voor onszelf als kerken, maar omdat we voelden
dat er in beide plaatsen echt behoefte aan was. Het was simpelweg te lang geleden.

Hoewel we hoopten in het voorjaar te starten, bleek dat al snel niet haalbaar. De focus werd verlegd naar het
najaar. Teams werden gevormd, de eerste lijstjes gingen rond, maar de uitdaging was groot. Deelnemers
uitnodigen bleek lastig, de locatie was nog niet definitief en de koks waren nog niet geregeld. Toch gingen we
vol vertrouwen verder.

Twee weken voor de start stond de teller op vijf deelnemers. Ontzettend waardevol natuurlijk, al hoopten
we stiekem op het dubbele. De locatie kwam gelukkig rond, het kookschema werd gemaakt en net voor de
start bleken er geen 5, maar 15 deelnemers aan te schuiven! Het kookschema moest op de schop, er werd
extra materiaal besteld en de groepsindeling werd aangepast. De aanmeldingen kwamen via verschillende
wegen binnen, al bleek de persoonlijke uitnodiging achteraf de krachtigste manier.

De start op 16 september

Op 16 september stond alles klaar. Een gemixt gezelschap kwam die eerste avond binnen; soms wat
onwennig, omdat men elkaar nog niet kende. Het is immers nogal wat om jezelf bloot te geven op een
gebied waar onzekerheden je leven kunnen beinvloeden. Toch bleek het geroezemoes, dat prachtig tot
buiten de zaal te horen was, het begin van een bijzondere reis voor zowel de deelnemers als de leiding.

In de weken die volgden, kwamen er soms mensen bij en vielen er helaas ook enkelen af. Vele onderwerpen
passeerden de revue, evenals persoonlijke verhalen en vragen. Elke avond vertrokken de deelnemers
hopelijk met meer geestelijke bagage dan waarmee ze gekomen waren.

Het Alpha-weekend

Omdat de groep groter was dan aanvankelijk gedacht, was het organiseren van het Alpha-weekend een
flinke uitdaging. Veel locaties waren al volgeboekt. Na veel gebed vonden we echter een plek die plotseling
weer beschikbaar kwam. De locatie was zo ruim dat we achteraf de halve gemeente hadden kunnen
meenemen, maar dat mocht de pret niet drukken; de ruimte was juist heerlijk. Er werd gepraat, gekookt,
gelachen, gezongen en geslapen en nog meer gedeeld.

Gezamenlijk afsluiten

De meeste weken hielden we de gemeente op de hoogte via de kerk-app. De gebeden, zeker die van de
gebedsgroep die elke week parallel aan de Alpha-avond samenkwam, hebben ons enorm gedragen. Op

9 december kwam de onvermijdelijke laatste avond. De drie voorgangers van de betrokken kerken waren
uitgenodigd om aan te schuiven bij de maaltijd. Na een korte introductie en een smakelijke laatste maaltijd
vertrokken de voorgangers weer, zodat de deelnemers hun eigen programma konden draaien. Na afloop
hebben we gezellig geborreld en voor nu afscheid genomen.

Blik op de toekomst

Een deel van de groep en de leiding gaat samen verder in een 'Bijbel-ontdekkingsgroep'. Ook bij de leiding
borrelt het verlangen om volgend jaar opnieuw een Alpha te starten. Maar eerst gaan we nagenieten van de
vele mooie momenten en de laatste zaken afhandelen.
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Wij danken iedereen die op welke manier dan ook heeft
geholpen. Zonder deze hulp hadden we dit niet kunnen
doen. Ook de fijne samenwerking met de protestantse
kerken 'De Rank' (Montfoort) en "t Kruispunt' (Linschoten)
willen we expliciet noemen. Het is prachtig om te zien dat er
geen kerkmuren nodig zijn om mensen dichter bij God en
Jezus te brengen. Het was een absolute meerwaarde om
met deze groep mensen, die we een half jaar geleden nog
nauwelijks kenden, zo vol passie bezig te zien.

Een bijzonder dankwoord voor alle koks, de gebedsgroep,
de familie De Vries voor de gastvrije locatie en alle
gespreksleiders en helpers. We hebben ons gezegend en
gedragen gevoeld.

Doe je mee? Wij hopen volgend jaar wederom een Alpha te
starten. Welke vorm dit krijgt, hoort u uiteraard nog. Lijkt het je leuk om je aan te sluiten bij de organisatie?
Je bent meer dan welkom! Stuur een mail naar alphalinschotenmontfoort@gmail.com of spreek ons aan.

Liefdevolle groet namens het gehele Alpha-team!

R 000 0 0000 QOQ0QO0 Q.

Voor de Linderen
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Nieuws van de zendingscommissie

"'De plek waar God je naar
toe roept, is die waar jouw
diepste verlangen en
's werelds diepste honger elkaar
ontmoeten’.

Deze quote inspireerde mij
in mijn zoektocht naar het leven
van mijn verlangen."

B wdvries@gzb.nl
@) @Hartenzorgvooralbanie
K] Hartenzorg voor Albanié

WAT MIJ RAAKT....

Gisteren waren we in Korc¢a en vandaag in Lumas voor outreach. In totaal hebben we op
beide dagen zo’n honderd mensen ontmoet. Stuk voor stuk kwetsbare mensen die leven in
erbarmelijke omstandigheden, elk met een eigen verhaal en eigen problemen. Aan het
eind van zulke dagen voelen we ons vaak helemaal leeg—leeg door alle ellende en onrecht,
en ook door het besef hoe weinig we écht kunnen veranderen voor hen.

Toch ben ik ook dankbaar dat ik langszij mag komen bij de kerken die er juist middenin
willen staan en trouw blijven in hun dienstbaarheid aan deze mensen.

Gisteren dacht ik met een pastor na over wat we het beste konden doen voor een mevrouw.
Hij zei iets dat nog steeds blijft hangen, en dat ik graag met je deel:

“ Misschien is het beste wat we kunnen doen dit lijden accepteren en er nabij in zijn, omdat alles
wat we doen weer ander lijden met zich meebrengt.”

Dat raakt me, niet alleen omdat het alles te maken heeft met de staat van de
gezondheidszorg hier in Albanié en de plek die sommige
mensen hier (niet) hebben, maar ook omdat haar
hartverscheurende huilen binnenkwam. Hoe anders zou
haar perspectief zijn als ze in Nederland had geleefd...
Vanmiddag, op weg naar huis, kleurde de donkere
regenlucht ineens prachtig goud en oranje. Iemand liet Zijn
majesteit zien! Dit hemelse schouwspel weerspiegelde
precies deze dagen: te midden van alle donkerte en ellende
heb ik ook zoveel verhalen van hoop gehoord — verhalen
waarin Zijn majesteit schittert!

MOEILIJK OM NIET DANKBAAR TE ZIJN

Inmiddels trek ik ruim een jaar op met ‘mijn vrouwen’ in Savér, een klein Roma-dorpje
waar armoede de boventoon voert. Tijdens onze Bijbelstudiemomenten valt vaak het
woord ‘moeilijk’. Het is moeilijk om de Bijbel te begrijpen, het is moeilijk om te praten
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met anderen over het geloof, het leven is er moeilijk, en.... en.... En ook ik vind het vaak
moeilijk. Moeilijk om alles zo eenvoudig te verwoorden dat ze het kunnen begrijpen,
moeilijk om mij in te leven in hun leven, moeilijk om in ieniemienie stapjes te denken en
te hopen.

Vorige week vertelde ik dat we vandaag Kerstfeest zouden gaan vieren en dat ik ook wat
van hen zou verwachten. Dat paste mooi bij onze ontmoetingen rond de zaligsprekingen.
Jezus onderwijst ons, om door ons heen anderen te bereiken met Zijn boodschap. Dus: de
8 aanwezige vrouwen moesten allemaal iemand anders uit het dorp meenemen. Dat is ze
goed gelukt, zoals je ziet op de foto. Sommigen stapten voor het eerst de drempel van de
kerk over. En ja, als ik dan zie dat ze hun eigen bezwaren hebben overwonnen, dan gloei ik
van dankbaarheid hoor. En ja, ik gloei nog wat harder als ik een
stukje Albanese cake proef. Gebakken door de vrouw die haar
schaamte overwon en durfde te vertellen dat ze geen geld heeft
voor de ingrediénten. Dat kon geregeld worden natuurlijk.

Terwijl de vrouwen vanmiddag van papier kleine engeltjes
knutselden, vertelde ik over de boodschap van de engel: Wees niet
bang [...]de Zaligmaker is geboren! En over het lied dat de engelen
zongen. Elke keer als ze hun papieren engel zien, mogen ze
terugdenken aan deze boodschap.

Het was de eerste kerstviering dit jaar. Er zullen er nog een paar
volgen. Maar nu al is het moeilijk om niet dankbaar te zijn. Lavdi
Perendisé, oftewel: Ere zij God! Ik ben me toch een potje
ongelimiteerd dankbaar. Dankbaar voor deze mooie vrouwen,
voor de lessen die zomaar ineens praktijklessen worden, voor de
groei en hun verlangen naar meer kennis die ik bij hen bemerk, de
woorden die nog snel even in mijn oor werden gefluisterd en voor
't eenvoudige en toch o zo bijzondere Kerstfeest vanmiddag.

Terugblik Goede Doelenmarkt

Als zendingscommissie kijken we terug op een gezellige en gezegende Goede
Doelenmarkt. De bruto-opbrengst van alle doelen samen is: €3300. Een prachtig bedrag!
Bedankt voor uw en jouw betrokkenheid.

We hopen u volgend jaar, als God het ons geeft, weer te verwelkomen.

GZB 125 jaar

De Gereformeerde Zendingsbond (GZB) werd op 6 februari 1901 in Utrecht opgericht. Wat
toen klein begon, is in 125 jaar uitgegroeid tot een organisatie die wereldwijd meewerkt
aan Gods missie. Al die tijd weten ze zich geroepen om het Evangelie te delen, in woorden
én daden, geleid door de opdracht van Jezus Christus in Mattheiis 28:19.

In 2026 vieren ze dankbaar dit jubileum met het thema: Hou vol, God is trouw. En kijken
terug op talloze zegeningen en lessen uit het zendingswerk, maar vooral op Gods trouw
door de generaties heen.

Om alvast te noteren: D.V. zaterdag 4 juli 2026 is er een jubileumevent op landgoed
Marienwaerdt in Beesd. De toegang is gratis en aanmelden kan op de website van de GZB.

De leden van de zendingscommissie wensen u een voorspoedig 2026!
Egbert, Arnoud, Wilma en Caroline
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Overig nieuws

Gebedsuur

Dit seizoen zijn we begonnen met het gebedsuur. Ongeveer eens in de drie weken komen we samen in de
kerk, afwisselend op woensdagavond en zaterdagmorgen. Tijdens deze momenten zingen we, loven en
danken we God, en bidden we met en voor elkaar.

Dat deden we de afgelopen gebedsuren met een fijne groep gemeenteleden. Je bent van harte uitgenodigd
om eens aan te sluiten: je hoeft geen lid te zijn van het gebedsuur en iedereen is welkom. We starten om
acht uur, met een kwartier inloop voorafgaand.

De komende data zijn:
e Wo 7 januari, 20:00 uur
e Za 31 januari, 08:00 uur
e Wo 25 februari, 20:00 uur
e Za 14 maart, 08:00 uur
e Wo 8 april, 20:00 uur
e 7Za 2 mei, 08:00 uur
e Wo 27 mei, 20:00 uur .
e Za 20 juni, 08:00 uur »

R 000 0 000Q0QOQ0QO0 Q.

Ouderenkring

De ouderenkring komt eens in de twee weken bijeen op dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur in De
Wingerd. Twee ochtenden staan in het teken van Bijbelstudie; de derde ochtend krijgt een andere invulling.
Dit seizoen verdiepen we ons in de wapenrusting waar Paulus over schrijft in Efeze 6. Daarbij gebruiken we
het boekje Houd stand! Bijbelstudies over de wapenrusting van God van ds. J.J. ten Brinke. De leiding van de
kring is in handen van Lydia van der Weide (0346447786) en ds. M. (Marco) Kasbergen.

In de eerste helft van het seizoen hebben we fijne ochtenden gehad met een mooie groep ouderen. Er heerst
een gezellige sfeer, met ruimte voor open en goede gesprekken. De belangstelling voor de kring groeit de
laatste tijd, dat is fijn! U bent van harte welkom om eens vrijblijvend kennis te maken en zelf te ervaren of de
ouderenkring bij u past. Indien nodig kan vervoer geregeld worden voor wie niet (meer) zelfstandig naar De
Wingerd kan komen.

De komende ouderenkring-ochtenden zijn op:
e di 6 januari: we behandelen hoofdstuk 6 ‘de helm’
e di 20 januari: we behandelen hoofdstuk 7 ‘het zwaard’
e di 3 februari: vrije invulling
e di 17 februari: we behandelen hoofdstuk 8 ‘het gebed’
e di 3 maart: afronding Bijbelstudie-serie
e di 17 maart: vrije invulling

~R 0.0 0 0. 00000 Q000 Q0 Q.
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Reorganisatie kerkapp!

Sinds enige jaren gebruiken we als gemeente de
kerkapp. We zijn blij om te zien dat de app goed
gebruikt wordt en ondersteuning biedt aan het
gemeenteleven en in de onderlinge
verbondenheid.

De laatste tijd worden steeds meer berichten
gedeeld, waarbij het overgrote deel in de
hoofdgroep ‘Hervormd Linschoten’ wordt gezet.
We krijgen regelmatig de terugkoppeling dat niet
iedereen alle soorten berichten wil ontvangen.

Daarom richten we de app vanaf januari anders in (de exacte startdatum zullen we nog met u
communiceren). In de hoofdgroep ‘Hervormd Linschoten’ kunnen dan geen berichten meer geplaatst
worden door gemeenteleden. Dit kan alleen in de andere groepen (en als u rechten hiervoor heeft).
ledereen wordt bij aanmelding standaard lid van onderstaande, gemeentebrede groepen:
o Kerkelijke activiteiten
Voor berichten over kerkelijke activiteiten, georganiseerd déér en voor gemeenteleden.
e Prikbord
Voor alle andere activiteiten. Bijv. een uitnodiging voor een concert buiten de gemeente, maar ook
activiteiten voor het dorp, zoals de tentdagen.
o Liefen Leed
Voor vreugdevol en verdrietig nieuws van gemeenteleden, bijv. geboorten en overlijdens.
e Woord & Getuigenis
Voor het delen van geestelijke content, zoals een lied, Bijbeltekst of getuigenis.
e Nieuws vanuit de Kerkenraad
e Zending
Voor informatie vanuit de zendingscommissie voor de gemeente
e Gevonden voorwerpen
De kosters delen hier informatie over gevonden voorwerpen in de kerk.
e Eerste hulp bij Appgebruik
Voor informatie en updates m.b.t. het gebruik van de kerkapp

U heeft natuurlijk de mogelijkheid om bovenstaande groepen te verlaten of te dempen. Op die manier hebt
u zelf meer regie welke soort en hoeveel berichten u wilt ontvangen.

De overige groepen zijn voor specifieke groepen gemeenteleden, zoals Bijbelkringen, commissies en
vrijwilligersgroepen. Hiervoor kunt u zelf toegang aanvragen.

Let op: er staan momenteel veel activiteiten in de agenda van Hervormd Linschoten. Voor groepspecifieke
activiteiten zoals bijbelkringavonden vragen we om deze data in de agenda van een eigen groep te delen,
zodat niet iedereen dat te zien krijgt en de agenda zoveel mogelijk gepersonaliseerd blijft.

Tot slot: we zullen de nieuwe afspraken redelijk strak handhaven om te zorgen dat de app overzichtelijk blijft.
Als een bericht in de verkeerde groep wordt gepost, dan hebben we als moderators technisch gezien geen
mogelijkheid om dit bericht te verplaatsen. Dat betekent dat we het bericht zullen verwijderen en de
plaatser zullen vragen het bericht opnieuw in de juiste groep te zetten. We hopen op uw begrip hiervoor.

Zijn er vragen, schroom dan niet om contact op te nemen.
Dat kan met Bart Broekhuizen, Rieneke Langenberg of Hilda Langerak.
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Agenda voor het eerste kwartaal

De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 29 maart. Deze geldt voor het tweede
kwartaal 2026. Inleverdatum kopij: uiterlijk zaterdag 21 maart.
Dit kan per mail of per post: kerkklanken@hervormdlinschoten.nl of Schansbos 19.
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De redactie van KerkKlanken (Rick Smaling,
Bertine Kroon en Annet van Ballegooijen)
wensen u een gezegend en gelukkig 2026!
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